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GEBEDSKALENDER 2024: € 12,00  

Te bestellen vóór 10 oktober. 

Daarna kost deze € 16,- 

Te betalen bij levering. 

Zin- G- Zondag 15 oktober 

Kom je weer mee zingen?  

Volgende zondag om 9u45  

zingen we de liederen door  

voor de komende tijd én ze  

worden inhoudelijk geduid. Kom er dus bij! 

 

Lied  

Welkom  

 

Gebed om nabijheid 

God, Jij gaf ons de vrijheid  

om te werken in jouw wijngaard. 

We misbruiken deze vrijheid door 

geen aandacht te geven  

aan diegene die erom vragen, 

door mensen te negeren of ze klein te houden; 

door onze roddels en pesterijen. 

Gebedsviering 
Zondag 8 oktober 2023 

27e zondag A-jaar 
 

Vrijheid, vertrouwen  
van God 



Geef dat wij elk-ander  

blijven waarderen en bemoedigen, 

dan kunnen wij teken en getuige zijn  

in deze wereld. 

 

God, Je gaf ons Jouw schepping  

in de hoop dat we er zorgvuldig mee om gaan,  

maar de aarde kreunt  

onder alle wanbeheer en uitbuiting. 

Daardoor worden de zwaksten nog zwakker 

en zijn er vele slachtoffers als gevolg hiervan. 

 

God, 

laat ons alle misbruiken van vertrouwen  

uit de wereld helpen  

en zo een wereld opbouwen  

waar iedereen zich goed voelt. Amen. 

 

Eer aan God 

Gebed 

God, Gij nodigt ons uit  

om uw medewerkers te zijn 

in de wereld van vandaag en morgen. 

Geef ons dan ook  

creativiteit en geestkracht 

om aan uw verwachtingen  

te kunnen beantwoorden, 

om vruchtbaar te zijn 

in wat de wereld van vandaag  

en morgen nodig heeft. 

Dat vragen wij U,  

voor vandaag en de dagen die komen. Amen. 

  

 

Gebed 

Heer, onze God, 

heel uw liefde legt Gij in de schepping. 

De zorg voor de aarde en alle leven 

vertrouwt Gij aan ons toe. 

Wij bidden U: geef dat wij goed zorg dragen  

voor wat Gij hebt aangeplant 

en help ons de vruchten voortbrengen 

die Gij van ons verwacht. 

Dat vragen wij U vandaag en alle dagen  

die ons gegeven zijn.  

Amen. 

 

 

In de wondere ruimte van de stilte 
De wijnstok en de ranken. 

Het is een mooi beeld  

van verbondenheid met God en met de mensen. 
 

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk. 

Het vermeerdert je draagkracht  

en maakt je weerbaarheid groter. 

Afgesneden zijn, aan de kant gezet worden,  

doet pijn. Het verdort het leven. 

Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig. 
 

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,  

van onuitputtelijke levenskracht. 

De wijnstok dient nergens anders voor  

dan om vruchtbaar te zijn in de ranken. 

Jezus is de ware Wijnstok. 

Door zijn levenskracht mogen wij,  

als levende ranken, vrucht dragen. 
 

Vrucht dragen is echter geen synoniem  

van succes, prestatie of efficiëntie. 

Die woorden vinden we niet in het evangelie. 

De vruchten waaraan Jezus denkt  

kunnen enkel vruchten zijn  

van liefde, dienstbaarheid en eenheid. 

In geloof zijn we verbonden  

met Jezus en met de Vader,  

in liefde zijn we verbonden met onze medemensen. 



Dit vragen wij voor allen  

die naast ons in het leven staan, 

voor hen die ons zijn toevertrouwd 

voor hen die van ver of van dichtbij 

met ons te maken hebben. 

 

We vragen dit ook voor de grote wereld, 

de wijngaard, die Gij ons in handen  

hebt gegeven. 

 

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 

in de gemeenschap van de Kerk,  

die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 

 

 

 

 

 Inleiding op de lezingen 
In de brief van Paulus aan de Filippenzen  

horen we dat we ons geen zorgen moeten maken,  

maar dat we alles moeten toevertrouwen aan God. 

In het evangelie horen we hoe de landeigenaar (God) 

zijn bezit aan zijn dienaars (volgelingen) geeft, maar 

wanneer Hij zijn zoon (Jezus) stuurt wordt die ook  

gedood. God vraagt ons goed voor zijn schepping te 

zorgen. 
 

Lezing Filippenzen 4, 6-9    
 

Moment voor de kinderen 
 

Evangelie  Matteüs 21, 33-43  
 

Lied    

Homilie  
 

Voorbeden  

God, wij bidden om vreugde voor alle mensen  

die, als pachters, achter de schermen,  

zoveel goeds doen in hun omgeving.  

Wees bij hen als het soms te moeilijk wordt. 

 

De aarde is niet ons bezit.  

We hebben ons leven niet in de hand.  

Als mens op deze aarde  

zijn we een voorbijganger.  

Wij bidden: help ons goede vruchten te dragen  

in de korte tijd die ons is toegemeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= het is goed te hopen  
en te vertrouwen op de Heer 



God, geef trouw en kracht aan allen die geloven. 

Bevestig en behoed hen  

die zich niet aangesproken weten door uw kerk, 

maar eindeloos veel voor mensen doen, 

zij die door hun toegewijd bestaan 

uw evangelie zijn. 

Dat zij zo bewaard worden in goedheid. 
 

Naar aanleiding van de synode en de actualiteit 

bidden we voor de Kerk, dat ze op elk niveau 

een houding van luisteren en dialoog aanneemt 

en zich door de Heilige Geest laat leiden  

over de hele wereld. 

Bonem est confidere … 
 

God, wij bidden U voor onszelf: 

dat wij ons verbonden weten 

met duizenden naamloze mensen 

die liefhebben en van vrede dromen. 

Dat wij dankbaar blijven voor alle schoonheid, 

alle goedheid en alle waarheid. 

Dat wij geluk zoeken en delen met elkaar. 

Bonem est confidere … 
 

God, op de dag van de chronische zieken' 

bidden we, dat deze mensen de kracht krijgen  

om hun pijn en hinder in het dagelijkse leven 

te blijven dragen. 

Geef dat hun omgeving dit beseft  

en geduld opbrengt. 
 

Wij bidden voor hen die overleden zijn (…)… 

Laat hun leven niet voor niets geweest zijn  

en neem hen op in uw vreugde. 

Bonem est confidere … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat het leven ons geschonken is  

door God, onze Vader, bron van liefde.  

 

Ik geloof dat ik geroepen ben  

om mee te werken aan een toekomst  

die voor elke mens menswaardig is.  

 

Ik geloof in die mens, die wij kennen  

als Zoon van mensen en Zoon van God,  

die een ereplaats gaf aan mensen  

die over het hoofd werden gezien.  

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt  

wanneer wij in zijn naam samen zijn  

en wij elkaar levenskansen geven.  

Ik geloof dat zijn Geest  

ons telkens weer aanspoort  

om naar elkaar om te zien  

en zo mensen te worden met en voor elkaar.  
 

Ik geloof dat wij eens zullen leven  

bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 

Amen.  

Offerande 

Delen van wat we hebben,  

om onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje leg-

gen waarmee de misdienaars 

rond komen, of via de bankapp. 

 

Dankbaar bidden bij Brood van Leven 

We hebben brood op tafel gezet,  

het brood van onze inzet, 

van onze bereidheid en verbondenheid, 

het brood van ons eigen leven, 

het brood vanuit de eucharistieviering  

voor ons bewaard. 

 

Hiermee willen wij U danken, God,  

om de wondere wegen  

die mensen voor elkaar kunnen zijn.  

Voor allen die Gij gezonden hebt  

om de weg te wijzen doorheen het leven,  

voor uw uitnodiging om,  

doorheen tekort en onvolkomenheid,  

te werken aan de mens en zijn wereld.  

  

Wij danken U 

om alles wat ons zin en vreugde geeft, 

om de mensen die naast ons staan  

en ons steunen en bemoedigen, 

om de vriendschap en de kracht 

en het wonder van dit samenzijn, 

want we weten: 

dat is meer dan mensenwerk. 

  

Wij danken U om uw aanwezigheid  

in goede en kwade dagen,  

om de hoop en de toekomst die Gij zijt.  

Wij danken U om de mens Jezus,  

die ons voorgaat en nabij blijft  

en wiens Geest kracht is om te leven.  

Want zijn woorden van hoop blijven gehoord, 

zijn daden van goedheid  

blijven aanstekelijk werken, 

zijn aanklacht tegen kwaad en onrecht  

blijft onrustig maken, 

zijn trouw ten einde toe is ook onze kracht. 

 

In dit brood heeft Hij gezegd  

wie Hij was  

en wie Hij wou blijven voor ons. 

Daarom bidden wij in zijn Geest, God 

dat zijn gebaar in ons mag verdergaan, 

dat het ook ons leven wordt 

zodat uw Rijk kan doorbreken. 

 


